Amsterdam, 22 Augustus 2020
Aan de Burgemeester van Amsterdam
Geachte Mevrouw Halsema,

Gefeliciteerd met uw overwinning bij de Rechtbank Amsterdam

De slag is U. Maar de strijd voor onze burgerrechten gaat door

De Staatsrechtsdeskundigen zijn helder en unaniem.

Mondkapjesplicht op basis van uw verordening mag niet volgens de grondwet
Dat weet de rechter heel goed, maar die glibbert eronder uit.

Wij, van de burgerrechtenbeweging luisteren wel naar de Rechtsgeleerden en
gaan dus in hoger beroep

Het is een tragisch feit dat onze wegen zo scherp zijn gescheiden

U en ik waren 30 jaar geleden in 1990 deel van het oprichtingscongres van
Groen Links. Vrijzinnig, kritisch, pacifistisch, antiautoritair, sociaal en groen
was die partij in die tijd.

U heeft daar als kamerlid en partijleider uw carriere gemaakt.

Ik heb wel eens een bijeenkomst bezocht,

maar verder als gewoon lid de ontwikkelingen gevolgd.

Na jaren van kritiek en twijfel heb ik bij aanvang van de coronacrisis diep
teleurgesteld het partij lidmaatschap opgezegd.

Parlement en vertegenwoordigende raden hebben gefaald op te staan en een
scherp debat aan te gaan over de grondrechten, economische belangen en het
welzijn van de burger.

In de diepste maatschappelijke crisis sinds de oorlog waren onze
vertegenwoordigers afwezig. Pijnlijk genoeg pleitte Groen Links

voor intensiever maatregelen en repressie van de burger. De slecht betaalde
werkenden en ZZPers in cultuur, horeca en toerisme betaalden daarin de
zwaarste prijs. Groen Links , nee heel links kijkt een andere kant op.

De collectieve sector van laag tot hoog beschermde haar eigen belangen en
leverde niets in. Ze applaudisseerden met name voor zichzelf en zwelgen in hun
eigen gelijk. Alle kritiek werd verdacht gemaakt of verzwegen. Wat is er in
godsnaam met de partij en U gebeurd ?

U en ik zijn kinderen van het vrijzinnig Amsterdam.
Het Amsterdam van Provo in de jaren 60.



Het Amsterdam van de Maagdenhuis bezettingen en de kraakbeweging.

Het Amsterdam waarin activisten en kunstenaars van de hoofdstad in de jaren 80
de meest vrije en opstandige stadsstaat op de planeet konden maken.

Vrij, brutaal, opstandig en antiautoritair.

De stad waar alles kon en mocht. Waar is die stad gebleven?

Het virus van toezicht en controle teistert deze stad al sinds decennia.
Haar verval tot surveillancestaat is reeds lang geleden ingezet.

De stad waar alles kon, werd steeds meer de stad waar niets mag.

De stad van vrijheid werd de stad waar op iedere hoek een agent staat om een
forse boete uit te delen. Of nog erger de Stad, waar het BOA virus om zich heen
grijpt. Die moderne bruinhemden die de burgerlijke vrijheden steeds sterker
inperken.

De Stad waar de gemeente tienduizenden fietsen per jaar confisqueert en
deporteert naar Havens West. De grootste fietsendief van de stad, wat zeg ik
nummer 1 in de wereld.

De Stad die haar gastvrijheid heeft verruilt voor institutionele haat tegenover
bezoeker en buitenlander. Wij uit de Grachtengordel bezoeken alle wereldsteden
en beginnen te klagen als zij een tegenbezoek brengen ?

Hoe schijnheilig kan je zijn? Maar dat noemen we gewoon links en sociaal

Burgers worden lastig gevallen, gecontroleerd en gebruuskeerd.

Omdat er iemand geen achterlichtje heeft ,

Omdat er een vuilniszak te vroeg op straat staat

Omdat er iemand zingt op straat of beschonken is

Omdat er iemand te laat bij de parkeermeter is,

Omdat er iemand geen mondkapje draagt

Bij sommigen veroorzaakt het hyperventilatie en paniek

en dan nog € 95 boete 0ok

Omdat er een lawine aan onoverzichtelijke regels in Amsterdam over haar vrije
burgers wordt heen gestort.

De overheid wantrouwt de burger, luistert naar de repressieve klager.

De kleinburger klaagt en de overheid onderdrukt steeds scherper onze vrijheden

U weet best wat U als voortrekker van het vrijzinnig Amsterdam
had moeten doen met de BOAs: Afschaffen. Geef die mensen een zinvolle baan
Als Amsterdam op een vaccin zit te wachten, danwel tegen het BOA virus !

Toen U kwam hoopten de vrije burgers op een nieuw vrijzinnig Amsterdams
Klimaat. Een klimaat waar vertrouwen en de verantwoordelijkheid van de burger
weer het hart van het beleid zou worden.

U was voor mij en voor velen de juiste keuze.



Jarenlang partijleider en het vrijzinnig liberale gezicht van Groen Links
Ongetrouwd, maar samenwonend met een documentairemaker, die in een diesel
slurpende oude Mercedes rijdt en lak heeft aan alle Groen Linksig milieu
dogmatisme. Een tiener-zoon die door het lint gaat door met een onklaar film
pistool van zijn vader op onderzoek te gaan op een afgesloten woonboot

En zijn Vader die dat moet bekopen met een strafblad. Kortom een soort
problematische familie en samenwoonconstructie met rafelranden waar wij ons
in Amsterdam helemaal in herkennen en vertrouwd mee voelen

Kortom: De juiste vrouw op de juist plaats zou je zeggen

Op 1 Juni stond U notabene als demonstrant met 5000 man en Black Lives
Matter op de Dam. U sprak over burgerrechten en wij van links tot rechts
hoopten dat U van Amsterdam een oase van hoop zou kunnen maken in een
klimaat van Corona-repressie en paraoia.

Dat we in vrijheid konden bewegen, in vrijheid konden demonstreren

Zelfs uw politieke tegenstanders staken de loftrompet op U.

Want U zou zeker gelijke monniken en gelijke kappen spelen.

Maar dat bleek een verschrikkelijke misrekening.

U werd keihard aangepakt in de media en de gemeenteraad

U liep over van de vrijzinnig rekkelijken naar het kamp van de repressieve
hardliners. Maar er waren helemaal geen besmettingen buiten op de Dam.U had
standvastig moeten zijn. U had als burgemeester de grondrechten van de burger
moeten blijven verdedigen. U heeft gefaald

Maar U wilde nu het beste meisje in het repressieklasje worden. De stappen die
U met uw collega Aboutaleb daarna heeft uitgevoerd zijn een unieke vorm van
muilkorf repressie nooit eerder in onze geschiedenis vertoont Amsterdam is
onder uw leiding de afgelopen weken geworden tot de minst vrije stad van
Nederland waarin mensen in de buitenlucht gedwongen met een pseudo-
medische Nigaab moeten rond lopen.

De Wallen, de Kalverstraat, de Nieuwe Dijk, Plein 40-45 en de Albert Cuyp,
Symbolen van het trotse en vrije Amsterdam zijn vervallen

tot oorden van fysieke en symbolische onderdrukking.

Zones waar je letterlijk wordt gekneveld in een hygiéne Nigaab.

Waar symbolisch de vrijheid van ademen wordt onderdrukt

en letterlijk wordt afgesneden

Natuurlijk leugen en schijnheiligheid dicteren het Nederlands beleid in Den
Haag. Het is nog maar enkele jaren terug dat het establishment hier wilde dat de
Boerka en de Nigaab uit het straatbeeld zouden verdwijnen.



Het ging over een zeer kleine minderheidsgroep van traditionele
Moslimvrouwen ,maar het Nederlandse establishment bestaat uit repressieve
scherpslijpers en onderdrukking is hun grootste feest.

Hun verdraagzaamheid bleek flinterdun.

U en ik stonden hier aan dezelfde zijde

U weigerde het verbod te handhaven.

Ik vind dat men ieders leefwijze, kleding en manifestatie dient te respecteren.
Als vrouwen met een Nigaab mij geen hand willen geven dan respecteer ik dat
Daar hebben ze spirituele en godsdienstige redenen voor en die wegen mogelijk
zwaarder dan de actuele hygiéne paranoia van bestuurlijk Nederland.

Onze bestuurders kunnen geen verdraagzaamheid opbrengen voor de Nigaab
van traditionele moslims, maar wel alle burgers te dwingen tot een hygiéne
Nigaab. Hoe inconsequent kun je zijn?

Onze premier is wel het symbool van schijnheilig management.

‘In Nederland geven wij elkaar een hand’ om vervolgens als hij in een hygiéne
kramp komt alle grondprincipes overboord te gooien en iedereen te vragen
elkaar geen hand meer te geven.

Tja. De wereld is gek geworden Allereerst het establishment van politiek,
beleidsmakers en media.

De Vrijzinnige samenleving lijkt dood.

Als mensen zich willen verkleden met carnaval of als witte Piet, roetveeg Piet
of Zwarte Piet dan horen stadsbesturen, media en de nieuwe Stasies van de
globalistische sociale media dat te respecteren.

Van mij mogen de stichting tot behoud van Zware Piet en behoud van de
Nigaab.subsidie krijgen. Totdat de overheid mij gaat dwingen zelf zwarte Piet te
spelen of een Nigaab te dragen

Dat gaat over de vrijzinnig tolerante samenleving,

waarvan Amsterdam ooit het symbool was.

Die samenleving zijn we steeds sneller en ingrijpender kwijt geraakt.
Amsterdam wordt steeds meer omgebouwd in een publieke gevangenis met
steeds dwingender regels en hogere boetes. .

Ik wil graag respect opbrengen voor een boerka of Nigaab,

omdat ik niet leefde in het absurde idee dat mijn overheid mij op een dag gaat
dwingen zelf een Nigaab te dragen.

Maar mijn overheid is gevaarlijk geradicaliseerd.

Ze dreigt haar burgers te dwingen tot een hygiéne Nigaab.

Het ultieme symbool van onderdrukking

Het begon landelijk in het OV.
Een mondkapje is ongezond, vies, onaangenaam en vernederend



Het invoeren en afdwingen is irrationeel, asociaal en disproportioneel

ledereen die nu op straat met een dergelijk object voor zijn ademhalingsorganen
rondloopt is een symbolische bedreiging van mijn vrijheid om te kunnen
ademen en te bestaan. Het liefst zou ik alle mondkapjes willen verbieden.

Maar toch zal ik met tegenzin respect opbrengen voor iedereen die vrijwillig met
een dergelijk vernederende Muilkorf rondloopt. Maar respecteer dan wel graag
mijn keuze en mijn vrijheid !

Tolerantie en vrijzinnigheid was mijn, was uw, was ons grondbeginsel.

U heeft de 5 zones volgens klassieke bezettingsprincipes laten volplanten met
borden en bedreigingen van de burgerbevolking

Mensen weigeren te komen of wandelen met tegenzin de mondkapjes zone in.
Ze doen hun lap op, Zeker als uw BOAs ze dreigen te bekeuren

Ze lopen eruit en doen hun lap weer af.

Als ik kijk naar de zones waar de verplichting niet geldt dan is de conclusie
duidelijk 5-10% in het centrum draagt de muilkorf vrijwillig. 90-95%
gedwongen.

Waarom wilt U dat eigenlijk allemaal?

Het werkt niet of minimaal en is vooral symbolisch

Aboutaleb en U wilden een absurd sociaal opvoedingsexperiment.

Mensen moesten maar eens leren de hele dag met een muilkorf rond te lopen dat
Is goed voor ze en dat noemen we dan sociaal.

Sorry dat soort foute opvoedingsexperimenten doen ze maar in China, maar hier
doen we dat soort gedwongen staatsexperimenten niet.

Niet de onwillige bevolking is het probeel. Aboutaleb en U zitten juridisch en
moreel fout

Her verrassende in deze strijd is dat ons eigen RIVM, waar wij nogal wat kritiek
op hebben vasthoudend bij herhaling vaststelde dat een dergelijke
amateuristische muilkorf niet beschermt tegen virussen en ook de ander niet
beschermt. Daar is onze burgerrechtenbeweging blij mee.

U schaad het gezag en uw eigen geloofwaardigheid door dat te negeren.

‘Baat het niet dan schaad het niet’ hoor je in de media nog wel dommig
hinniken. Kletskoek. ‘Het baat niet, maar het schaad wel’. VVraag maar eens aan
de honderden ondernemers in de zones die hun omzet hebben zien kelderen.
Wordt wakker en stop de vernietiging.

Gelukkig heeft U wettelijk helemaal geen bevoegdheid

Dat is door een serie rechtsgeleerden bij herhaling zeer expliciet vastgesteld.
En uw eigen juristen hebben dat vast ook gezegd.

Maar in de huidige arrogante en autocratische bestuursstijl



haalt men dan zijn schouders op. De rechter is alleen maar een obstakel voor die
nieuwe autocratische bestuursstijl

Uw Vriend Aboutaleb was daar heel expliciet in.

‘Ik ben hier de bestuurder en ik merk wel als de rechter mij terugfluit’.

Dat heeft namelijk tegenwoordig geen consequentie voor hem.

Een nieuw soort autocratische van veiligheid doortrokken leiderschap is in
Nederland opgestaan. Autoritaire leiders als Aboutaleb moeten wij in Nederland
niet willen

In een democratische rechtsstaat is een burgemeester verkozen,

In bijna alle westerse landen bestaan gekozen burgemeesters. Alleen in
Nederland zijn ze van boven naar beneden geparachuteerd .

Toch is hun opdracht allereerst de grondrechten van de burger te beschermen
En niet hun eigen overheidsapparaat en geweldmonopolie uit te breiden om de
burger verder te kunnen onderdrukken.

Als meneer Poetin dat zou doen dan zie ik de koppen in onze kwaliteitsmedia al
voor me. Dictatuur, staatsgreep, arrogantie van de macht.

Wij zien wel de splinter in het oog van de ander,

maar niet de balk in ons eigen oog.

Mevrouw Halsema. U heeft deze rechtse regering rechts gepasseerd. U heeft
zich ontpopt tot het symbool van de harde repressieve hardliner die haar
bevolking wenst te muilkorven in het hart van het vrije Amsterdam.

Het oordeel van de rechtsgeleerden over uw beleid is vernietigend. De rechter
houdt U de hand boven het hoofd en beschadigd zeer fundamenteel het
vertrouwen van de burger in de rechtsstaat. De rechtsstaat in Nederland is al
jaren in fundamenteel verval en we hopen dat er nog iets van de Trias Politica en
de rechtsstaat mag overblijven.

U bent de burgemeester en het is uw taak om onze grondrechten te beschermen.
Het is een noodgreep dat ik als burger naar de rechter moet stappen om U tot de
orde te roepen en terug te krijgen in het stramien van de rechtsstaat.

Mensen in mijn omgeving stellen dat U geen slecht mens bent, maar alleen de
foute vrienden heeft en op het foute spoor zit.

De vrienden van de veiligheidsregio’s met hun absurde machinaties om de
bevolking te controleren en de manipuleren.

Mevrouw Halsema,

Er is geen orde probleem bij de bevolking.

Er is een repressiemanie bij de veiligheidsregio’s.

Niet de burger, maar de tunnelvisie van politici is het probleem



Niet de burger, maar absurde opdrachten voor politie en de BOAS zijn het
probleem.

Natuurlijk zijn er goede alternatieven voor de spreiding van Covid 19:
Mondkapjes helpen niet

1,5 meter helpen ook niet of nauwelijks

In de buitenlucht is het al helemaal onzinnig

Maar

Ventilatie en ionisatie van binnenruimten helpen wel,

Vrijgeven van werkzame geneesmiddelen eveneens

En natuurlijk specifiek beleid voor de kwetsbaren

Laat de vitale en gezonde bevolking met rust.

De bevolking maakt haar eigen keuzes

Als we iets in deze crisis kunnen leren is dat we de democratie niet kunnen
overlaten aan politici, beleidsmakers, wetenschappers en media.

Want dan gaat het fout.

U bent geen slecht mens

U zit alleen in de foute tunnel met de foute vrienden

Wij bieden U de alternatieven voor deze crisis

Hier is mijn hand. Nee hij is niet besmet. Overwin uw wantrouwen

Treed met ons in dialoog en we geven U de alternatieven om deze crisis op te
lossen.

Stop Amsterdam haar vrijheden af te nemen

Maak van Amsterdam weer de vrijzinnige stad, die het ooit is geweest !



