Aan de minister van Veiligheid en Justitie,
Geachte heer Grapperhaus,

U noemde mensen die in coronatijd feestjes vieren Aso’s en straft ze met harde
hand. € 390 boete en een strafblad

Maar dat geldt schijnbaar allemaal niet voor U en de uwen.

Wat bezielde U om midden in de paniek die politiek en media deze zomer over
ons uitstortte zelf een huwelijksfeestje te gaan vieren?

In de woorden van mijn vriend en mede-activist Jeroen Pols van Viruswaarheid
Met uw bruiloft gaf u een duidelijke boodschap af aan de bevolking: de
rampzalige regelterreur van de onmenselijke 1,5-meter geldt niet voor u en de
uwen.

Wat ook opvalt, is dat bij de feestgangers elke angst voor het ‘killervirus’
ontbreekt. Dit terwijl u heel Nederland al zes maanden in een angstpsychose
houdt.

Niet alleen met doemscenario’s maar ook met bedreigingen.

U weet kennelijk, net als wij, dat de kans om getroffen te worden door dit virus
ongelooflijk klein is.

En nu? U biedt excuses aan en gaat over tot de orde van de dag?

Tot wie richten deze excuses zich?

De honderdduizenden ondernemers die in een faillissement gedreven worden?
De mensen die geen afscheid mochten nemen van hun dierbaren?

De ouderen die hun laatste dagen in eenzaamheid moesten doorbrengen?

De honderdduizenden die hun baan verloren?

De bedrijven die gesloten werden na overtreding van de regels?

De evenementenbranche?

De tienduizenden die op uw gezag een boete kregen?

Of zou u de excuses richten tot de jongeren die maandenlang thuiszaten?

De miljoenen Nederlanders die hun levenslust en hoop verloren?

De patiénten die geen zorg kregen en voortijdig overleden?

De mensen die uit angst hun huizen niet durven te verlaten?

De toekomstige generaties die met enorme schulden opgezadeld zijn?

De mensen die in onmin raakten met hun familie en vrienden omdat zij door hun
vragen als onsolidair en asociaal weggezet werden?

De demonstranten die door knokploegen van de politie met grof geweld van het
Malieveld afgeslagen werden?

U bevestigt wat wij al wisten: de aso’s zijn niet degenen die de absurde en
onmenselijke regels overtreden. Het zijn zij, die deze regels maken en met harde
hand handhaven.

(Einde citaat)



U bent een Christendemocraat, een navolger van Jezus van Nazareth.
Het is altijd weer een wonder hoe U uw handelen kunt rijmen met de boodschap
van de man die stierf aan het kruis op de berg Golgotha..

Welke rol denkt U speelt U zelf in dat evangelie?

Zeker niet die van de apostel van Jezus

U bent de Pilatus die opdracht gaf tot de kruiziging van allen die alleen samen
met elkaar waren of protest aantekenden tegen uw bewind.

U bent de opper aanklager
En nu staat U zelf in de beklaagdenbank.
Hoe denkt U dat de vele slachtoffers van uw bewind over U oordelen ?

U liet tienduizenden boetes van € 390 uitschrijven en strafrechtelijk vervolgen
U bent nu bereid het af te kopen en om zelf € 390 te schenken aan het Rode
Kruis? Maar een gift aan het Rode Kruis is geen straf en waar meneer
Grapperhaus is uw strafblad ?

Die € 390 boete was voor U niet voldoende bij een feestelijke overtreding van
de 1,5 meter regel. Daar moest van U zo nodig een strafblad bij.

Aso’s die feestjes vieren in Coronatijd die moeten een stratblad

En hoewel de 2° Kamer in grote meerderheid een motie aannam dat men die
wilde schrappen, hield U vast aan het strafblad. En niet alleen voor de
organisator van het feest, Nee voor alle gasten erbij.

De consequentie van uw eigen hardvochtige beleid kan geen andere zijn:

U krijgt € 390 boete en een strafblad en al uw gasten krijgen € 390 boete en een
strafblad.

Dat is het beleid dat U de Nederlandse bevolking heeft opgelegd.

Nederland is geen Bananenmonarchie en iedereen is hier gelijk voor de wet,
Zeker als je minister van Veiligheid en justitie bent, dan dien je ook nog eens
een onberispelijk voorbeeld te zijn van je eigen regels en straffen.

Uw huwelijk wordt daarmee voor al uw gasten een traumatische gebeurtenis en
dat is de reiniging van uw zonden die de wet en uw eigen god nu van U eisen.

De rechtsstaat eist niet alleen dat U aftreed.
Het meest leerzaam zou zijn dat U in de Haagse gevangenis waarin U de
burgerrechtenactivisten liet interneren zelf een tijdje opgeborgen wordt

En dan kunt U uw heer aan het kruis om vergiffenis vragen voor uw wanbeleid.
Vergiffenis bij de slachtoffers van uw Coronaterreur
Uw heer Jezus van Nazareth kennen velen namelijk als een vergevend mens.



‘Heer vergeef hen hun zonden. Zij weten niet wat zij doen’.

Maar U begrijpt heel goed dat het VVolk en uw heer U alleen kunnen vergeven
als U allen vergeeft. Wij kunnen alleen U vergeven voor uw zonden als U allen
In uw positie vergeeft.

Wij accepteren alleen een algeheel sepot van alle demonstratieverdachten en
coronaverdachten Schrappen van de insluitingen, arrestaties en vervolgingen
van burgerrechtactivisten. Dat is uw bevoegdheid en dat is de eis van uw

slachtoffers

Anders resten U en al uw gasten op de foto geen ander lot dan € 390 boete en
een strafblad. En voor U als minister van Veiligheid van Justitie betekent dat uw

ontslag op staande voet.



